
De Limousin – een groene long in het hart van Frankrijk 
 

 
 

Limousin is een regio gelegen in het midden van Frankrijk. De regio bestaat uit de departementen Corrèze, Creuse 

en Haute-Vienne. In het oosten grenst de regio Limousin aan de Auvergne, in het zuiden aan de regio Midi-

Pyrénées, in het zuidwesten aan de regio Aquitaine en in het westen aan de regio Poitou-Charentes. Na Corsica is 

deze streek de dunst bevolkte regio van heel Frankrijk. Limoges is de hoofdstad van deze regio. 

 

Vandaag de dag staat deze regio bekend als een van de groenste en rustigste regio’s van heel Frankrijk. Onder 

meer dankzij het gevarieerde landschap heeft deze regio veel te bieden. Van de talloze meertjes tot aan prachtige 

rivieren als de Dordogne en de Vezère. Voor zowel natuurliefhebbers als sportievelingen is Limousin dan ook een 

prima vakantiebestemming. Zo zijn er talloze mogelijkheden om heerlijk te wandelen, fietsen of kanoën op een 

van de rivieren. Deze regio is dan ook een ideale vakantiebestemming! 

 

Route 

Oradour-sur-Glane → Limoges → Saint-Léonard-de-Noblat → Aubusson → meer van Vassivière → Regionaal 

Natuurpark Millevaches → Meymac → Corrèze → de watervallen van Gimel → Argentat → Beaulieu-sur-

Dordogne → Collonges-la-Rouge → Donzenac → Brive-la-Gaillarde → Arnac-Pompadour 

 

Thuis → Evreux → Dreux → Limoges (815 km) 

 

Dag 1 – zo 16/8 
 

Thuis → Officiële camperplaats - Camping-Car Park de Dreux - Rue Jean-Louis Chanoine 28100 Dreux – 9pl/11€ - 

alle voorzieningen - GPS: n48.74029 o1.33227 – 433 km 

 

Dag 2 – ma 17/8 
 

Dreux → Officiële camperplaats - La Croix-sur-Gartempe - La Maillerie 87210 La Croix-sur-Gartempe – 8pl/10€ - 

alle voorzieningen (stroom 4€) - GPS : n46.14966 o1.01909 – 368 km 

Of France Passion – kwekerij van bizons bij Jean Lutier – 5pl – geen voorzieningen – Lieu dit “Chez Peyrut”, 87330 

Saint-Martial-sur-Isop – GPS: N 46.16049, O 000.89832 

 



Dag 3 – di 18/8 
 

Oradour-sur-Glane – dorp met een verleden 
 

Op weinig plekken in Frankrijk zijn de gruwelen van 

WOII zo voelbaar als in Oradour-sur-Glane, een dorp in 

de Limousin dat in 1944 werd uitgemoord door de SS. 

Nog altijd een aangrijpende plek om te bezoeken. 

 

Na de oorlog bepaalde generaal De Gaulle dat geen 

steen van het zwartgeblakerde Oradour verlegd zou 

worden. Een leeg, gehavend dorp als waarschuwing 

voor volgende generaties. ‘Souviens-toi. Remember‘ 

staat op een bord bij de ingang. En er vlakbij: ‘Silence’. 

Alsof dat nodig is, op deze beladen plek waar 

bezoekers automatisch gaan fluisteren. 

 

Bevroren in de tijd 

Dit is het Pompeii van WOII. Een plaatsje waar het leven op slag ophield en bevroren bleef in de tijd. De auto van 

de dokter staat nog op het plein. De bovenleidingen van de tram hangen doelloos boven de straten. Deurbordjes 

herinneren waar het dorpscafé was, de bakker, de garage, de scholen. Tussen de afgebrokkelde muren zijn alleen 

nog metalen gebruiksvoorwerpen te ontdekken. Roestige olievaten, het geraamte van een fiets, verwrongen 

naaimachines hebben de vlammen en de tijd weerstaan. 

 

Wat vond er plaats in Oradour-sur-Glane?  

 

Het dorp zou nooit in de geschiedenisboeken zijn gekomen als de 2de SS-pantserdivisie ‘Das Reich’ niet op 

zaterdagochtend 10 juni 1944 het dorpje omsingelde en alle aan- en afvoerwegen afsloot. De Duitsers kwamen 

uit het zuiden en gingen richting Normandië om de Amerikanen en de Britten te bestrijden. 

Bij Montauban had het uitgerust van de inspanningen van het oostelijk front en was het aangevuld met nieuwe 

rekruten uit Roemenië, Hongarije en, opvallend genoeg, ook uit de Elzas.  Deze laatste werden door de Duitsers 

niet gezien als Fransen, maar als volkduitsers en hadden in 1940 een Duits paspoort gekregen. 

 

Race naar Normandië 

De tocht naar het Normandië was niet zonder gevaar. De divisie startte bij Montauban en de route leidde door de 

Dordogne en de Limousin. Nu een aangename rit over de A20 maar in het voorjaar van 1944 was het een 

haardvuur van verzet. Het Franse verzet, of althans dat gedeelte dat naar Londen luisterde, had de opdracht 

gekregen om de tankdivisie zo lang mogelijk op te houden want het geallieerde leger in Normandië was net 

geland en nog zeer kwetsbaar. Een goed uitgeruste en getrainde tankdivisie had in principe genoeg slagkracht om 

ze terug de zee in te jagen. 

 

In Tulle waren de bezetters al compleet verjaagd en de Duitse divisie kreeg dan ook de opdracht om deze stad te 

heroveren. Dat laatste was niet nodig want de stad was al ontruimd door het verzet voordat de Duitsers 

arriveerden. Dit gebaar stond echter een bloedige vergeldingsactie van de SS-divisie niet in de weg. De SS ging er 

helemaal los en tijdens een orgie van geweld werden honderden mannen opgeknoopt. 

 

Weer op weg naar het Normandië kwam één van de SS-generaals in handen van het verzet waarna de divisie een 

klopjacht op poten zette. Toen dit niet snel tot succes leidde, omcirkelde de leiding van de divisie op de kaart een 

dorpje even ten westen van Limoges; Oradour sur Glane. 

 

 

 



Bloedbad 

Op zaterdag 10 juni 1944 naderden de mannen van de SS het dorp. Het was een zonnige dag en in Oradour 

stonden de mannen te wachten voor de distributie van de tabak toen de eerste SS’ers het dorpsplein opreden. 

Daarna ging het allemaal heel snel en volgens een draaiboek dat werd gebruikt bij het vernietigen van dorpen in 

Rusland. 

 

Alle inwoners werden verzameld, waarna de mannen van de vrouwen werden gescheiden. Niet veel later werden 

de mannelijke inwoners doodgeschoten. De vrouwen en kinderen werden vervolgens in de kerk opgesloten, die 

werd opgeblazen, en de rest van het dorp werd verwoest. In een paar uur werd een compleet dorp met 

koelbloedige efficiëntie verwoest. 642 mensen vonden die dag de dood, slechts zes dorpelingen wisten te 

ontsnappen. 

 

Een sober bordje duidt de plekken waar de mannen 

van het dorp werden opgesteld. En daar staat de kerk 

waar het grote drama zich voltrok: alle vrouwen en 

kinderen werden er opgesloten. Slechts een dertigtal 

dorpsbewoners wist aan de slachting van Oradour te 

ontsnappen: 642 mannen, vrouwen, kinderen vonden 

hier op 10 juni 1944 de dood. 

 

Herinneringscentrum 

Het dorp is na de oorlog een kilometer verder opnieuw 

gebouwd. In 1999 is er een ondergronds 

herinneringscentrum gebouwd met een enorme parkeerplaats.  

 

Praktisch 

Dagelijks geopend, toegang gratis. Herdenkingsmuseum €7,80. 

Parkeren en overnachten: Officiële camperplaats - Rue du Stade, Oradour-sur-Glane – 30pl/gratis – voorzieningen 

zonder stroom -   GPS: n45.93570 o1.02471 – op 1km van herinneringscenrum 

  



Dag 4 – wo 19/8 
 

Limoges 
 

Als hoofdstad van het porselein en de regio Limousin 

heeft de stad Limoges mooie getuigen van haar 

verleden weten te bewaren en haar geschiedenis van 

meer dan 2000 jaar oud. 

Als hét monument bij uitstek van de stad is de Saint-

Etiennekathedraal, een opmerkelijk voorbeeld van 

gotische kunst. Tijdens een bezoek blijft de blik hangen 

bij het noordelijke portaal in flamboyante gotiek, het 

renaissancedoksaal en de drie grafmonumenten van 

het koor. 

 

Naast de kathedraal ontrollen zich de tuinen van de 

Bisschop, magnifieke terrastuinen die boven de rivier 

de Vienne hangen. Een ideale plek om te kuieren, 

maar ook om de vele plantensoorten van de botanische tuin te bewonderen. 

Aanpalend aan de tuinen, huisvest het gemeentelijke museum van de Bisschop, ondergebracht in het vroegere 

bisschoppelijke paleis, collecties email en impressionistische schilderijen. 

 

Het bezoek aan Limoges gaat verder door de straten van de oude stad te doorkruisen en meer bepaald de Rue de 

la Boucherie die een pittoresk geheel vormt met zijn charmante Saint-Aurélienkapel uit de 15e eeuw en zijn oude 

huizen met houten muren. Vroeger stonden in deze straat vele vleeskramen. Tegenwoordig herinnert het 

traditionele huis van de Boucherie, open voor bezoek van juli tot september, aan die samenwerking van de 

slagers tijdens de middeleeuwen. Elke derde vrijdag van de maand oktober onthaalt de Rue de la Boucherie een 

groots gastronomisch feest, het Broederschap van de Kleine Magen, waarbij aan enkele specialiteiten van 

Limoges eer wordt gebracht. Een culinaire afspraak om niet te missen! 

 

Niet ver daarvan is het Motteplein, gedomineerd door de typische Limousinklokkentoren van de Saint-Michel-

des-Lionskerk, een bijzonder aangename en levendige plaats met zijn terrassen en cafés. Op dit plein ontdekt 

men tevens de markthallen van de 19e eeuw, versierd met een porseleinen frees, die een markt met 

streekproducten huisvesten. 

 

Om te genieten van het prachtige zicht op de kathedraal en de pittoreske Saint-Etiennebrug die het water van de 

Vienne overspant, mogen de wandelaars het zeker niet nalaten zich op de oevers tegenover de oude stad te 

begeven. 

 

Praktisch 

Parkeren : de parking du Champ de Juillet (1.5 €/jour) face à la gare des Bénédictins : 10 mn à pieds du centre-ville 

Le parking de la base nautique de Limoges (gratuit) au 10 rue Victor Duruy : 15 mn à pieds du centre-ville, 5 mn en 

bus avec la ligne 5 depuis l’arrêt Jean Gagnant. 

Overnachten: Camping de Beaufort – Moulin de Braufort (Lieu-dit Beaufort) 87400 Saint-Léonard-de-Noblat – 

18€/nacht – alle voorzieningen 

  



Dag 5 – do 20/8 
 

Saint-Léonard-de-Noblat 
 

Saint-Léonard-de-Noblat, gelegen in het hart van de 

Vienne, op de weg naar Santiago de Compostella, is 

een charmante middeleeuwse stad die zijn rijk 

bouwkundig erfgoed heeft bewaard. Doorheen de 

pleintjes en stegen ontdekt de wandelaar mooie, oude 

huizen en ook een schitterende romaanse collegiale 

uit de 11e en 12e eeuw, verhoogd met een 

opmerkelijke klokkentoren. 

 

Lager gelegen in de stad, vertonen de oevers van de 

Vienne hun charmant karakter. De typische huizen langs het water en de oude brug uit de 13e eeuw vormen een 

mooi tafereel. 

 

De prachtige kerk, gelegen aan de pelgrimstocht van Saint Jacques de Compostella, typisch van de romaanse stijl 

Limousin bevat interessante kraampjes en beschermd in een glazen kast, de schat en het Engels albasten 

altaarstuk. Vergeet niet om de beroemde sluis van St. Leonard, de patroonheilige van de gevangenen, aan te 

raken als je wilt trouwen dit jaar! 

Gay-Lussac het museum is gewijd aan de wetenschapper die, maakte onder andere de eerste ervaringen op de 

bovenste atmosfeer met behulp van een ballon. 

 

De geschiedenis en de smaak van marsepein 

Amandelen, eiwit en suiker zijn de drie basis ingrediënten van marsepein. Vergeet niet om van deze heerlijke 

patisserie te proeven, deze behoort tot het gastronomische erfgoed van de stad. De pelgrims op weg naar 

Santiago de Compostella hebben het recept van marsepein naar Saint-Léonard de Noblat gebracht. 

 

Praktisch 

Parkeren: omgeving Boulevard Adrien Pressemane of Place de la Libération 

 

  



Aubusson 
 

Als hoofdstad van de tapijtindustrie en gelegen langs 

de oever van de rivier de Creuse, biedt de stad 

Aubusson haar bezoekers een belangrijk bouwkundig 

erfgoed dat getuigt van haar rijk verleden. Tijdens het 

kuieren, ontdekt men pittoreske steegjes die 

authenticiteit uitstralen, woningen met torentjes, 

oude huizen en fonteinen. En de granietsteen, 

alomtegenwoordig in de architectuur van de stad, 

overgiet het geheel met een onmiskenbare charme. 

Niet te missen: de Terradewijk, met zijn oude stenen 

brug die de Creuse overspant en zijn oude, langs het 

water genestelde huizen; de Uurwerktoren, een oude 

uitkijktoren; de Sainte-Croixkerk en de ruïnes van het kasteel in het hooggelegen deel van de stad. 

 

De tapijtindustrie van Aubusson, wereldwijd bekend om zijn verdures en hedendaagse werken, is een grootse 

ambachtelijke traditie die wel zes eeuwen oud is. Deze kunst wordt vandaag nog steeds voortgezet dankzij de 

knowhow van de ateliers en weverijen van de steden Aubusson en Felletin. 

Om het universum van de tapijtindustrie van Aubusson te ontdekken, is een bezoek aan het Huis van de 

Tapijtwever onontbeerlijk, een prachtig gebouw uit de 16e eeuw, waar men teruggaat in de geschiedenis en de 

traditie van de tapijtindustrie van Aubusson. 

Ook niet te missen is het departementaal museum voor de Tapijtindustrie dat uitnodigt om enkele unieke stukken 

uit de 17e, 18e en 19e eeuw te ontdekken net als tijdelijke tentoonstellingen met hedendaagse werken. 

 

Praktisch 

Parkeren en overnachten: Parking Champ de Foire - Officiële camperplaats - Rue des Fusilles, 988 Aubusson – 

70pl/gratis – alle voorzieningen, geen stroom - GPS: n45.95694 o2.17528 – 500m van centrum 

 

  



Dag 6 – vr 21/8 
 

Het meer van Vassivière 
 

Met oevers van 47 kilometer en meer dan 1000 

hectare water lijkt het meer van Vassivière, in het hart 

van het Regionaal Natuurpark van Millevaches, op de 

grote Scandinavische merengebieden. 

 

Met een taxiboot vaar je naar het Eiland van Vassivière 

midden in het meer. Het eiland is ook te bereiken via 

een brug met de petit train of te voet. Op het eiland 

kun je heerlijk wandelen, een bezoek brengen aan een 

boerderij en genieten van regionale producten … een 

superleuk uitstapje voor het hele gezin! 

 

Op het eiland worden in het “Centre international d'art et du paysage”, dat ontworpen is door de architect Aldo 

Rossi, tentoonstellingen georganiseerd rond moderne kunst. Vergeet niet om een bezoek te brengen aan de 

uitzichttoren waar je een panoramisch uitzicht hebt van 360° en aan het Beeldenbos waar sculpturen staan 

opgesteld. 

 

Praktisch 

Overnachten: Camping La Presqu’île - Broussas - 23460 Royère de Vassivière – 18€/nacht – alle voorzieningen – 

bijna aan het meer 

 

  



Dag 7 – za 22/8 
 

Regionaal Natuurpark Millevaches 
 

Houd je van ruige en ongerepte natuurgebieden? Het 

Regionaal Natuurpark Millevaches grenzend aan het 

Centraal Massief in het hart van de bergen van de 

Limousin in Nouvelle-Aquitaine, is een begrip in Frankrijk. 

Met een oppervlakte van 3000 km2 en hoogteverschillen 

die variëren van 400 tot 1000 meter is het een ideale 

omgeving voor het maken van 

langeafstandswandelingen, fietstochten of trektochten te 

paard door afwisselende landschappen. We zetten de 

belangrijkste bezienswaardigheden even op een rij: 

 

 

Het bergmassief van Monédières 

Deze rotsachtige bergketen ligt ten zuiden van het Plateau van Millevaches. De “Suc au May”, met een hoogte 

van 908 meter, is de hoogste bergtop. Via een pad van 300 meter loop je naar het oriëntatiepunt vanwaar je een 

indrukwekkend uitzicht hebt over het reliëf van de Limousin. Bij helder weer kun je vanaf dit punt ook de bergen 

van de Auvergne en de Cantal zien liggen. 

 

De moeraslanden van Longeyroux 

Via het dorpje Millevache rijd je naar het meest uitgestrekte moerasland van de Limousin in Nouvelle-Aquitaine. 

“L’Etang des Oussines”. Het is een natuurgebied met een bijzondere flora en fauna en uitzonderlijk mooie 

landschappen. Mis hier de “Tourbière du Longeyroux” (een veengebied) niet! Er zijn twee 

ontdekkingswandelingen door de indrukwekkende omgeving waar veel otters een paradijselijk leven leiden. 

 

Praktisch 

Overnachten: camping municipale de la Garenne - Boulevard de la Garenne, 19250 Meymac – 11€/nacht – alle 

voorzieningen – aan de ingang van de camping is ook camperplaats – 30pl/gratis – alle voorzieningen – 500m van 

stadje – 2 nachten 

 

  



Dag 8 – zo 23/8 
 

Meymac 
 

Meymac en zijn historische stad met oude 

huizen bevinden zich in Haute-Corrèze, op 16 

km ten westen van Ussel, aan de ingang van het 

Regionaal Natuurpark de Millevaches in 

Limousin. Dit charmante groene vakantieoord 

waar vele beekjes en wandelpaden 

doorheengaan, heeft vele 

bezienswaardigheden. Bij het plaatsje bevindt 

zich de mont Bessou, waarvan de top tot een 

hoogte van 976 meter reikt. Dit groene, 

bewaard gebleven gebied, het hoogste punt van 

de hoogvlakte van Millevaches, biedt u vanaf zijn uitkijktoren een prachtig uitzicht op de bergen van Auvergne! 

 

Het stadje Meymac, tevens gerekend tot de Mooiste Omwegen van Frankrijk (Plus Beaux Détours de France), 

heeft vele monumenten met een lange geschiedenis om te ontdekken, zoals bijvoorbeeld de benedictijnse abdij 

Saint-André-Saint-Léger, gesticht aan het einde van de 11de eeuw, waarvan tegenwoordig nog een hele mooie 

romaanse kerk van overgebleven is. Geflankeerd door een opmerkelijk portaal met meerdere bogen, is hier een 

schitterende Zwarte Maagd uit de 12d eeuw ondergebracht, een borstbeeld-reliekhouder van de heilige Léger, en 

ook beschermde meubels. 

In de zuidelijke vleugel van de abdij is tegenwoordig een centrum voor eigentijdse kunst gevestigd, die drie 

exposities per jaar organiseert: in de lente, in de zomer en in de herfst-winter. In de noordelijke vleugel is het 

museum Marius Vazeilles ondergebracht, gewijd aan de geschiedenis van hoogvlakte van Millevaches, van de 

prehistorie tot nu. Marius Vazeilles, voormalige algemene wachter voor Bos en Wateren heeft een prachtige 

collectie voorwerpen en instrumenten op dit gebied verzameld. 

 

Na een bezoek aan deze culturele locaties, kunt u zichzelf trakteren op een wandeling door de sfeervolle straatjes 

van het historisch centrum. De oude hal uit de 16de eeuw, voormalig ziekenhuis, Kasteel van de Moines Larose 

versierd met torentjes, het stadspaleis van de hertogen van Ventadour, de klokkentoren of de monumentale 

fontein van Volvic-steen zijn stuk voor stuk overblijfselen uit het verleden die u tijdens uw wandeling kan 

bewonderen. 

 

Praktisch 

Parkeren en overnachten: camping municipale de la Garenne – 2e nacht 

 

  



Dag 9 – ma 24/8 
 

Corrèze 
 

Het charmante middeleeuwse dorpje Corrèze, ligt met 

zijn leistenen daken aan de oevers van de rivier waar 

hij zijn naam aan te danken heeft, op 18 kilometer ten 

noordoosten van Tulle. Corrèze heet u van harte 

welkom om zijn prachtig erfgoed te komen te 

ontdekken. 

De Poort Margot geeft toegang tot het kerkplein, en 

staat op de lijst van Historische Monumenten. Is 

gebouwd in de 15de eeuw en voorzien van een nis, met 

daarin een beeld van heilige Martialis van Limoges. Dit 

is een overblijfsel van de voormalige weergang, die 

vroeger de ingang van het plaatsje beschermde. Ook ingeschreven op de inventaris van historische monumenten, 

de heilige Martialis kerk uit de 12de, 13de en 15de eeuw, waarin een prachtig meerkleurig altaarstuk staat die in 

het begin van de 18de eeuw gemaakt door Jean Tournié, meester-beeldhouwer van Gourdon. Rondom de kerk 

enkele panden uit de Renaissance, zoals de hotels Florentin en Terriou uit de 17de eeuw met hun elegante gevels. 

Op enkele minuten lopen van het dorpscentrum, een schilderachtig plekje dat u zeker trekken zal: aan de oever 

van de Corrèze, in een vredig groene omgeving, de prachtige kapel Notre-Dame du Pont du Salut, ieder jaar op 8 

september een bedevaartsoord, met zijn oude stenen brug met twee bogen over de rivier... 

 

Praktisch 

Parkeren en overnachten: camping municipale Corrèze – Rue de la Chapelle, Corrèze – 11€/nacht – alle 

voorzieningen – 650 van centrum – er grenst ook een camperplaats aan – 10pl/9€ - alle voorzieningen stroom 

inbegrepen - GPS: N 45.37167, E 1.88005 

 

De watervallen van Gimel 
 

Op 11 km ten noordoosten van Tulle, bij het plaatsje 

Gimel-les-Cascades, nestelt zich een van de sfeervolste 

natuurgebieden van Limousin. In het hart van een 

ongerepte, en bewaard gebleven groene omgeving, 

beschermd als Natura 2000 gebied, onthullen zich hier 

de watervallen van Gimel. Het gebied is particulier 

eigendom, en is van maart tot oktober tegen betaling 

toegankelijk. Drie opeenvolgende watervallen kunnen 

tijdens de wandeling bewonderd worden: de Grand 

Saut met een hoogte van 45 meter, la Redole van 27 

meter, en de Queue de Cheval van 60 meter; deze 

laatste stort in de breuk van Inferno. Al wandelend 

over de aangelegde paden van het park Vuillier 

ontdekt u, behalve de schitterende watervallen, de 

bergkloven met weelderige beplanting; een waar 

spectakel van de natuur in al zijn kracht en poëzie. Aangelegd langs de Montane, is dit een wandeltochtje van 

ongeveer een uur, en bij voorkeur met goede schoenen. 

 

  



Dag 10 – di 25/8 
 

Argentat 
 

Argentat, een typisch dorpje uit de hoge vallei van de 

Dordogne, onthult zijn sterkste troeven langs de 

beroemde rivier Espérance. Het dorp, hoofdstad van 

de gabare-schippers genoemd, heeft kunnen 

profiteren van zijn strategische ligging aan de oevers 

van de Dordogne, op de grens met meerdere regio's, 

om de houthandel te ontwikkelen dankzij de bekende 

gabares, deze traditionele boten met platte bodem 

die het plaatsje zwaarbeladen verlieten. Getuige van 

deze bloeiende periode is de kade quai Lestourgie, 

waar vroeger vele gabare-boten aanlagen. 

Tegenwoordig kunt u heerlijk wandelen op deze 

legendarische locatie van Argentat; niet alleen om te genieten van de prachtige rivier, maar ook om de mooie 

huizen met lauze-daken en houten balkons te bewonderen. En er wacht u een schitterend uitzicht op de kade 

quai Lestourgie met zijn schilderachtige gevels, vanaf de brug over de Dordogne! 

 

In het Erfgoedhuis (maison du Patrimoine), gelegen aan avenue Gilbert Dillange, is een deel ingericht als museum. 

Hier kunt u de plaatselijke geschiedenis ontdekken met de archeologische vondsten, muntstukken en 

middeleeuwse meubels. Een documentaire over de geschiedenis van de binnenvaart en de bouwtechnieken van 

een gabare-boot, maar ook een galerie met tijdelijke exposities vormen een aangename afsluiting van het bezoek. 

 

Praktisch 

Parkeren en overnachten: camping municipale - Route du Longour, 19400 Argentat – 21€/nacht – alle 

voorzieningen -1km van centrum 

 

  



Dag 11 – wo 26/8 
 

Beaulieu-sur-Dordogne 
 

Onder de schatten van de hoge vallei van de Dordogne 

kan ook Beaulieu worden gerekend, een charmant 

middeleeuws plaatsje in het zuidelijk deel van Corrèze. 

Genesteld aan de vredige Dordogne kunt u hier 

heerlijk wandelen langs de romantische oevers. Op 

steenworp afstand van de rivier staat de sfeervolle 

kapel van de Boetelingen met zijn prachtige klokgevel 

en vijf openingen die de bezoekers kunnen 

bewonderen. Een bijzonder fotogenieke locatie, zeer 

geschikt voor een wandelingetje langs het water... 

 

De ontdekkingstocht naar het erfgoed van Beaulieu-

sur-Dordogne gaat verder richting de historische stad, waar het centrum toegankelijk is via de Kapelpoort (porte 

de la Chapelle) of poort Sainte-Catherine. De kenmerkende klinkerstraatjes worden omringd door historische 

panden, en volgen de contouren van een voormalige bendictijnse abdij, in de 9de eeuw gesticht door de 

aartsbisschop van Bourges, Rodolphe de Turenne, waarvan nu de statige Sint Pieterkerk (église Saint-Pierre) is 

overgebleven. Neem vooral de tijd om het zuidelijk gelegen portaal van de abdijkerk te bewonderen; de 

schitterend uitgesneden timpaan uit de 12de eeuw is werkelijk een parel op gebied van romaanse kunst! Wat u 

ook zeker moet zien, is de schat van de abdij, tentoongesteld in de noordelijke dwarsbeuk, waar een prachtige 

Maagd met Kind uit de 12de eeuw is ondergebracht. 

 

Tegenover het westelijk gelegen portaal van de kerk, place de la Bridolle, laat het Renaissance huis zich van zijn 

mooiste kant zien, met de prachtige gevel versierd met beelden en medaillons. Dit luxueuze pand, op de lijst van 

Historische Monumenten, kan bezichtigd worden; hier krijgt u een idee van het dagelijks leven van de bellocoise 

adel van vroeger. 

 

Mocht u van rood fruit houden, dan mag u het beroemde aardbeienfeest niet missen dat jaarlijks in het tweede 

weekend van mei plaatsvindt in de straten van het plaatsje! En als u streekproducten wilt inkopen, richting de 

markt met producenten uit de streek, die iedere maandagavond van juli en augustus vanaf 17u gehouden wordt 

bij de kapel van de boetelingen. 

 

Van mei tot eind oktober zijn er vanuit Beaulieu tochtjes mogelijk in een gabareboot. Deze sfeervolle tochtjes met 

toelichting zijn de gelegenheid om even terug te gaan in de tijd, en de wereld van de binnenscheepvaart te 

beleven. 

 

Praktisch 

Parkeren en overnachten: Aire de Camping-Car - Rue du Général de Gaulle, 19120 Beaulieu-sur-Dordogne – 

20pl/6€ - alle voorzieningen – 500m van centrum 

Of camping Huttopia Beaulieu sur Dordogne - Bd Rodolphe de Turenne, 19120 Beaulieu-sur-Dordogne – 

36€/nacht! – alle voorzieningen – 200m van centrum 

 

  



Dag 12 – do 27/8 
 

Collonges-La-Rouge 
 

Het middeleeuws dorp Collonges-la-Rouge, beroemd 

om zijn huizen van rode zandsteen en voormalig 

bolwerk van de graven van Turenne, ligt genesteld op 

een twintigtal kilometers ten zuiden van Brive-la-

Gaillarde, in het hart van een vredig en groen 

landschap beplant met kastanje- en notenbomen; 

hier zal u betoverd worden door de schilderachtige 

charme. 

 

Met de oude graan- en wijnhal uit de 16de eeuw, de 

schitterende panden met daken van lauze en 

leisteen, maar ook de Plate poort en versterkte kerk, 

zal u zeker gecharmeerd raken door de schoonheid van het beroemde Corrèze plaatsje met 25 torens! Als u van 

oude gebouwen houdt kunt u hier uw hart helemaal ophalen tijdens een heerlijk wandeling door de aangename 

straatjes omringd door vrolijke gevels. Een wandeling door het dorp is een ware reis door de tijd; hier vindt u de 

opmerkelijke Sint-Pieterskerk (église Saint-Pierre), met zijn schitterende tympaan uit de 12de eeuw, uitgesneden 

in het witte Turenne, en indrukwekkende kloeke klokkentoren. Er zijn ook luisterrijke panden uit de 15de en 16de 

eeuw met torens en torentjes; Castel de Vassinhac met elegante kruisvensters, het huis Ramade de Friac 

geflankeerd door twee wachttorens, het kasteel van Benge met de overblijfselen van een mezenkouw en het 

sierlijke Renaissance raam, maar ook castel de Maussac met zijn mooie portaal met luifel zijn stuk voor stuk 

architectonische parels die u kunt bewonderen tijdens een wandeling. 

 

In het dorp, lid van de vereniging "mooiste dorpen van Frankrijk", nodigt u tevens uit een bezoekje te brengen 

aan de kapel van de boetelingen, gedateerd uit de 15de eeuw, of het sfeervolle huisje van de Sirène, waar een 

museum voor kunst en volkstradities is ondergebracht, met een reconstructie van het interieur zoals vroeger. 

 

Praktisch 
Parkeren: Parking Le Chaulet - D38, 19500 Collonges-la-Rouge – 3€/dag - 250m van centrum 

 

  



Donzenac 
 

Donzenac is een charmant middeleeuws plaatsje in 

Corrèze, met oude huizen bedekt met grijsblauw 

leisteen uit de groeven van Travassac. Donzenac wordt 

lopend bezocht, om op eigen ritme de vestingpoorten 

te ontdekken, zoals die van Tilleul, vroeger Maleguise 

genoemd, de stadsmuren en natuurlijk de 

vakwerkhuizen. Onder de architectonische parels, de 

klokkentoren van de kerk Saint-Martin, gotisch 

onderdeel uit de 13de eeuw, waarvan in de kerk een 

oude geëmailleerde reliekenkist is ondergebracht; het 

kasteel van de baronnen van Donzenac, gebouwd op 

het hoogste punt van de oudste wijk van de stad; de 

kapel van de witte Boetelingen, gebouwd in de 17de eeuw op de overblijfselen van de wapenzaal van een 

voormalig kasteel; en het huis uit de 13de eeuw, rue du Puy Broch, een van de oudste in Limousin. 

 

Op 3 kilometer ten westen van het plaatsje Donzenac, in het hart van een landschap dat al eeuwenlang door de 

mens bewerkt wordt, kunt u kennismaken met de bijzondere locatie van de leisteengroeve pans de Travassac. 

Deze bijzondere plek met indrukwekkende pieken verwelkomt u van mei tot eind oktober om u het vak van 

dakdekkers te laten ontdekken, met een afdaling in een ondergrondse gang van de leisteengroeve, en een 

bezoekje aan een klein museum. 

 

Praktisch 

Overnachten: camping municipale La Rivière - Rue de la Riviere, 19270 Donzenac – 17,10€/nacht TB inbegrepen – 

alle voorzieningen – 2 nachten 

 

  



Dag 13 – vr 28/8 
 

Brive-La-Gaillarde 
 

Het charmante en gezellige stadje Brive-la-Gaillarde, 

geïnstalleerd in het zuidwesten van Corrèze, is die van 

de beroemde markt bezongen door Georges 

Brassens... Deze markt van Brive, belangrijke locatie 

voor gastronomie, is drie keer per week, op dinsdag, 

donderdag en zaterdagochtend voor bewoners en 

bezoekers de gelegenheid om heerlijke 

streekproducten in te slaan.  

 

De stad, erg geliefd onder de gastronomen en 

fijnproevers, is ook zeer in trek bij de liefhebbers van 

bouwkunst en cultuur. Midden in het historische 

centrum kunt u bijvoorbeeld de kapittelkerk Heilige Martinus bewonderen, als opmerkelijk bestempeld door de 

beroemde architect Viollet-le-Duc, is met zijn klokkentoren in neo-romaanse stijl beschermd als Historisch 

monument. Gebouwd vanaf de 12de eeuw op overblijfselen gedateerd uit de 5de eeuw, en vervolgens meerdere 

malen verbouwd. Daar waar de dwarsbeuk, een deel van de koorafsluiting en de prachtige verhalende kapitelen 

de romaanse tijd vertegenwoordigen, bewaard de archeologische crypte Merovingische en Karolingische 

overblijfselen van de vorige bouwwerken, maar ook sarcofagen uit de 6de en 7de eeuw. 

 

Daar enkele straten vandaan ligt hôtel Labenche, met zijn prachtige kruisvensters voorzien van uitgesneden 

borstbeelden die u kunt bewonderen. In de 16de eeuw gebouwd door Jean II van Calvimont, heer van Labenche, 

wordt in dit schitterende stadspaleis uit de Renaissance tegenwoordig het museum voor Kunst en Geschiedenis 

van Brive ondergebracht. De expositiezalen op de eerste verdieping zijn gewijd aan de geschiedenis van Brive en 

omgeving van de prehistorische tijd tot nu, terwijl op de tweede verdieping kunst en volkstradities van de streek 

Brive, en natuurwetenschappen. De rijke collecties bestaan niet alleen uit indrukwekkende wandtapijten van de 

Engelse manufactuur van Mortlake, gedateerd uit de 17de eeuw, maar ook opgezette dieren, zegels, munten, 

archeologische overblijfselen, en niet te vergeten etnografische voorwerpen. 

 

Als u door de winkelstraten van de historische stad wandelt, komt u opmerkelijke panden tegen, zoals het 

stadspaleis hôtel de Quinhart, place Latreille ; een elegant bouwwerk uit de 15de eeuw voorzien van een 

achthoekige toren en een peperbustoren; de Échevins toren, overblijfsel van een Renaissance woning, versierd 

met fijne beelden; het huis Treilhard uit de 16de eeuw, en zijn veelhoekige toren geflankeerd door een torentje; 

het huis Cavaignac uit de 17de eeuw, voormalig klooster van de Clarisses, nu hoofdkantoor van de archeologische 

Maatschappij van Corrèze. 

 

Praktisch 

Parkeren: camperplaats (ook enkel parkeren) – Rue des 3 Provinces, 19100 Brive-la-Gaillarde (rijden via Boulevard 

Michelet) - GPS: N 45.16500, E 1.54182 – centrum 1km 

Overnachten: camping La Rivière – 2e nacht  

Of France Passion - Les Délices du Gaulois, varkenskwekerij (in openlucht) – Les Granges, 19520 Cublac -  

5pl – GPS: N 45.15946 O 001.28463 

  



Dag 14 – za 29/8 
 

Arnac-Pompadour 
 

Arnac-Pompadour is een bekend dorp in het Franse 

departement Corrèze. Dat dankt het aan het kasteel, 

aan Madame de Pompadour en aan de paardensport. 

 

Arnac-Pompadour lijkt in eerste instantie op de vele 

andere dorpen die je in de regio Limousin aantreft. 

Een aantal charmante oude woningen in het centrum, 

wat nieuwere woningen aan de rand, een 

gemeentehuis, enkele winkeltjes en een bescheiden 

hoeveelheid horeca. Pompadour, zoals Arnac-

Pompadour eigenlijk vaker genoemd wordt, is echter 

het belangrijkste productiecentrum van Anglo-

Arabische paarden in Frankrijk. Als je Pompadour bezoekt dan zul je ook overal de verwijzing naar de 

paardenfokkerij en de paardensport tegenkomen. Zo staat op ongeveer driekwart van de souvenirs die je op het 

toeristenkantoor aantreft een afbeelding van een paard.  

 

De renbaan met zijn zandbaan van 2000 meter, dankt zijn bekendheid aan de natuurlijke heggen en het 

crossparcours. In de zomermaanden komen er redelijk wat mensen naar Pompadour op de dagen dat er 

paardenraces, dressuurwedstrijden en andere hippische evenementen gehouden worden. Liefhebbers uit de 

directe omgeving maar ook vanuit het buitenland komen op die dagen naar de renbaan van Arnac-Pompadour. 

Het is niet ongebruikelijk om een wedje te leggen op de paardenraces die hier gehouden worden. 

 

Naast de paardenfokkerij en paardensport is Arnac-Pompadour vooral ook bekend vanwege het kasteel dat hier 

staat. Als je het dorp binnenrijdt kun je vrijwel niet om dit enorme middeleeuwse kasteel heen. Het eerste kasteel 

werd in 1026 gebouwd door Guy de Lastours. De Pompadours waren toen erg machtig binnen de regio. Na een 

grote brand in 1200 werd het kasteel veertig jaar later herbouwd. In de vijftiende eeuw werd het kasteel 

helemaal herbouwd in opdracht van Geoffroy Helie de Pompadour. In 1745 werd Château de Pompadour 

aangekocht door de toenmalige Franse koning Lodewijk XV. Hij schonk het kasteel aan Jeanne-Antoinette Poisson, 

één van de favoriete maîtresses van de koning. Zij kreeg de titel markiezin van Pompadour. Ze staat in de 

geschiedenisboeken dan ook vooral bekend onder de naam Madame de Pompadour. 

 

Wie het wil die kan het prachtige kasteel tegen betaling bezoeken. Bij het kasteel horen de beroemde stallen en 

de beroemde paardenrijschool.  

Sinds 1872 is het kasteel eigendom van de Nationale Stoeterij. 

 

Het kasteel, op de lijst van Historische Monumenten, zal kenners van middeleeuwse bouwkunst zeker trekken 

met zijn statig ingangskasteeltje en indrukwekkende peperbustorens. Elf gemeubelde vertrekken zijn te 

bezichtigen, waaronder het appartement van de voormalige directeur van de Stoeterij, een bibliotheek uit de 

19de eeuw en een zaal met Aubusson wandtapijten. Wat u ook zeker moet zien zijn de stallen van de Markies, 

waar video's vertoond worden over de beroepen in de paardenwereld, en ook de Orangerie stallen, met de 

volbloeds en presidentiële paarden. 

 

Praktisch 

Parkeren: Place du Château, 19230 Arnac-Pompadour 

Overnachten: camping La vénèzie - Route de Saint-Pardoux, 19210 Lubersac – 17€/nacht – alle voorzieningen -  

 

  



Dag 15 – zo 30/8 
 

Lubersac → Officiële camperplaats - Camping-Car Park de Dreux - Rue Jean-Louis Chanoine 28100 Dreux – 

9pl/11€ - alle voorzieningen - GPS : n48.74029 o1.33227 – 441 km 

 

Dag 16 – ma 31/8 
 

Dreux → thuis – 433 km 

 

 

 


